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Muziek   
 
Welkom en voorbereidingsgebed    
 
Aanvangslied Dit is een morgen als ooit de eerste   NLB 216  

 
 
2  Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 

vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 

 
3  Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 

licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 
Openingsvers 
v In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest 
a AMEN 
v Genade en vrede is met u, van God onze Vader, en van de Heer 

Jezus Christus, door de heilige Geest.   
a AMEN   
 
 
 



Kyrië     
 
Wij bidden met geloof in ons hart tot de Vader van hemel en aarde dat 
Hij de wereld bewaart als het werk van zijn handen. Wij bidden tot de 
Vader die ons handen heeft gegeven.  
a  Luister Heer, ontferm U over ons  
 
Wij bidden met geloof in ons hart tot zijn Zoon Jezus Christus de 
heiland dat Hij allen die honger hebben voedt als het brood van de 
hemel. Wij bidden tot de Zoon die ons zijn leven in handen geeft.  
a  Luister Heer, ontferm U over ons 
 
Wij bidden met geloof in ons hart tot de heilige Geest de helper, dat 
alles zal worden herschapen in het licht van Gods aangezicht. Wij 
bidden tot de Geest die onze handen aan het werk zet.  
a  Luister Heer, ontferm U over ons 
 
Glorialied   Alle eer en alle glorie   NLB 305 
(gewijzigde tekst bij vers 2)  
 

 



 
 
2 Alle eer en alle glorie 

geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, / vergezicht, 
raak ons met uw stralen aan! 

 
3 Alle eer en alle glorie 

geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, / liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 

 
Gebed om de Geest   
 
Filmpje   https://www.youtube.com/watch?v=i87RfJa8rqg  
 
Opdracht  
Iedereen schrijft op de hand wat voor hem/haar aanraking is.  
Denk aan:  
gezien worden/liefde/genezing/naar elkaar omzien/wonden/…. 
  
Lezing    Marcus 5 vers 22 – 43  
    
 
 
 
 



Lied     Uit uw hemel zonder grenzen  GvL 530 

 
 
2 Als een kind zijt Gij gekomen, 
als een schaduw die verblindt 
onnaspeurbaar als de wind 
die voorbijgaat in de bomen. 
 
4 Als een bron zijt Gij begraven, 
als een mens in de woestijn. 
Zal er ooit een ander zijn, 
ooit nog vrede hier op aarde? 
 
5 Als een woord zijt Gij gegeven, 
als een nacht van hoop en vrees, 
als een pijn die ons geneest, 
als een nieuw begin van leven. 
 
Overweging          
 
 
 
 
 
 
 



Lied    Handen heb je om te geven   ZZZ 129   

 
2 Ogen heb je om te zoeken 

naar wat mensen nog ontbreekt. 
En een hart om uit te leggen 
wat een ander moed inspreekt. Refrein 

 
3  Schouders heb je om te dragen 

zorg en pijn van alleman. 
En een hart om te aanvaarden 
wat een ander beter kan.  Refrein 

 
4  Voeten heb je om te lopen                              

naar de mens die eenzaam is.                     
En een hart om waar te maken                      
dat geen mens een eiland is.  Refrein 

 
5 Oren heb je om te horen 

naar de mens die vrede is. 
En een hart om te geloven 
in zijn Geest die liefde is.   Refrein 

 
 



Gebeden    
 
Vredegroet   
Franciscus leerde zijn broeders om bij iedere ontmoeting de mensen 
‘vrede en alle goeds’ te wensen. Dat is niet hetzelfde als 
‘goedemorgen’ of ‘hallo’. Je medemens vrede wensen betekent dat je 
een zuster of een broeder voor die ander wil zijn, met alle 
consequenties van dien. Laten we bidden dat voor alle mensen in 
angstige situaties, in armoede en in ziekte, onze vredeswens een weg 
mag wijzen van hoop. Dat we vanuit deze groet ook echt naar onze 
naaste toegaan, weg uit onze eigen veilige positie, om in elke 
ontmoeting dat woord kracht te geven. Laten we elkaar aanraken:  

v Vrede zij U! Shalom!  
a Vrede en alle goeds.  

  
Gaven    
Aandacht voor collectedoel: Stichting Gered Gereedschap Voorst. 
Gebruikte gereedschappen worden ingezameld, opgeknapt en 
verstuurd naar tal van projecten in ontwikkelingslanden.  
De collecte in de viering vindt plaats bij de uitgang.  
 
Slotlied  Lied van vandaag en morgen –   NLB 689  

‘Wat altijd is geweest’  
 

1 Wat altijd is geweest,  
het waaien van de Geest 
gebeurt aan ons vandaag. 
Dat vuur van het begin, wij ademen het in, 
Gods woord dat antwoord vraagt. 
Die in de stilte sprak,  
het noodlot onderbrak 
en nieuwe wegen baande, 
Hij is nog niet verstomd,  
Hij zwaait ons toe en 
komt en zegt: Ik ben uw Vader.



2  Het meeste gaat voorbij 
maar meer en meer wordt Hij 
de toekomst die ons wacht. 
Bij Hem is geen verraad, 
Hij zelf heeft ons gemaakt, 
Hij peilt en proeft ons hart. 
Wij leven zijn bestaan, 
zijn ongekende naam 
aanschouwen wij van verre. 
Zijn zwijgen is van goud, 
zijn woord is ons behoud 
in leven en in sterven. 

 
Zegenbede 
Iedereen wordt uitgenodigd het laatste gedeelte mee te zeggen.  

 
v Zegenen wij elkaar. 

Wees elkaar nabij. 
Wees herder en hoeder 
de een van de ander. 
Raak elkaar met liefde aan.  
En moge God ons en alle leven zegenen 
met het geloof en het vertrouwen 
dat is  

a in Jezus Christus, 
in de naam van de Vader 
de Zoon en de Heilige Geest.  
Amen. 

 
 
 
 
 
 


